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BELANGRIJKE TELEFOON- GIRO- EN BANKNUMMERS 
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VOORZITTER: Dhr.Rien Tichem.   
                                   Tel. 06-47039491 
                                   E-mail:  rientichemgkajp@zeelandnet.nl  
 
SCRIBA:  Mevr. Sylvia Reijngoudt-Nell 
   Campweg 5, 4675PW Sint Philipsland 
                                   Tel. 0167-573717/ 06 28755011 

 
 
PREDIKANT:  Ds. M van der Zwaag-Haan. 
                                   Kapitein Wielmanlaan 43.4661ZB Halsteren 
                                   Tel. 06-23697249. 
                                    E-mail: m.zwaaghaan@hetnet.nl 
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                                   E-mail: annekevanstrien@hotmail.com 
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                                   Nieuwenhuijzen-Maas 
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                                   tel.06 16944785/0167-573441 
                                   metamaas@icloud.com    
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PREEKBEURTEN EN COLLECTEN 
 
  3 november: 10.00 uur: Ds. A.A.S. ten Kate; Bergen op Zoom 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud 
 3e collecte: Zending 
 KOFFIEDRINKEN NA DE DIENST 
 
10 november: 10.00 uur: Ds. M.v.d.Zwaag-Haan  
 DOOP- EN BELIJDENISDIENST 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
17 november: 10.00 uur: Ds. M.v.d.Zwaag-Haan 
 DIENST SAMEN MET SCHOOL HET KOMPAS 
 1e collecte: Schoolproject: Stichting Gain 
 2e collecte: Onderhoud 
 3e collecte: Zending 
 KOFFIE DRINKEN NA DE DIENST 
 
20 november: DANKDAG. 19.00 uur: Ds. J. Smink; Zierikzee 
 Collecte: Dankdagcollecte voor de kerk 
 Na afloop gemeentevergadering. 
 
24 november: 10.00 uur: Ds. H van het Maalpad; Broek in Waterland 
 LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR 
 1e collecte: Pastoraat eigen kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
  1 december: Eerste Advent 
 10.00 uur: Ds. W Vermeulen; Bergen op Zoom  
    Heilig Avondmaal aan tafel.  
  Avondmaalscollecte: Maaltijdvoorziening. 
  1e collecte: Kerk  
  2e collecte: Onderhoud 
  Deurcollecte: Diaconie 
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KERKBLAD 
Kopij voor het decembernummer ontvang ik graag uiterlijk zaterdag 
23 november.  
Met vriendelijke groet,  Anneke van Strien 
 
VAN DE DOMINEE 
 
AFSCHEID EN NIEUW BEGIN 
November is de maand waarin we afscheid nemen van het oude 
kerkelijke jaar. Dat eindigt dit jaar op 24 november, de zondag 
waarop de meeste Protestantse Kerken gemeenteleden gedenken 
die hen de afgelopen 12 maanden zijn ontvallen. Dat kunnen in 
grotere en erg vergrijsde gemeenten tientallen zijn. In onze kerk blijft 
dat gelukkig beperkt. Maar we denken dan ook aan anderen die we 
missen: familie, vrienden, buren. Afscheid nemen is over het 
algemeen zwaar. We denken dan aan wat nooit meer terug komt. 
Dat kan heimwee met zich meebrengen. Is er een manier om daar 
goed mee om te gaan? Er zijn veel boeken geschreven over rouwen. 
Ik denk dat het heel persoonlijk is. De één stort zich met volle 
overgave in een hobby, of probeert afleiding te zoeken bij anderen. 
De ander zondert zich langere of kortere tijd af. Ik denk dat niet één 
methode goed of fout is. Je moet doen wat het beste bij jou past. Het 
geloof kan ook troost bieden. In de Katholieke Kerk wordt deze 
zondag “Christus Koning” genoemd. Christus is Heer van de 
Schepping. Hij is in de hemel en regeert aan de rechterhand van 
God. Wij mogen vol vertrouwen onze overleden dierbaren in zijn 
handen leggen. Hoe het verder met ons moet? Laat dat maar aan 
Hem over. Hij waakt over ons, bij dag en bij nacht. Op 2 november 
gedenkt men in de Katholieke Kerk de overledenen: Allerzielen. De 
zielen van overledenen zijn ons voorgegaan naar een nieuwe 
toekomst. 
Maar we mogen uitkijken naar een nieuw begin. Op 1 december is 
het Eerste Advent. Vol verwachting leven we vier weken toe naar de 
komst van God in de geboorte van zijn zoon Jezus, Koning van de 
wereld. Hij, geboren in de Kerstnacht, heeft zich laten dopen om te 
delen in ons leven en onze dood, en is uit de dood opgestaan, om 
ons te doen delen in zijn leven. In deze ene zin komen Kerst, Goede 
Vrijdag, Pasen en dopen bij elkaar. Ze zijn niet los van elkaar te 
verkrijgen. 
  



5 
 
DOOP- EN BELIJDENISDIENST 10 NOVEMBER 
 
Deze zin zullen we ook horen wanneer zes kinderen en één 
volwassene worden gedoopt (Fleur, Luuk, Joep, Max, Job, Fien en 
Dennis) en twee volwassenen belijdenis van hun geloof afleggen 
(Dennis en Mariella). We hebben zorgvuldig de dienst voorbereid. 
Twee keer ben ik met de doopouders bij elkaar gekomen om de 
betekenis van de doop uit te leggen en om de dienst in te vullen. 
Eén keer heb ik de doopkinderen in de consistorie uitgelegd wat het 
betekent dat ze gedoopt worden. Dat was heel verhelderend.  
Want als je pas vier jaar bent is het best spannend allemaal!  
In de dienst wordt Handelingen 8: 26 t/m 39 gelezen. Daar komt 
Filippus, een volgeling van Jezus, een man uit Ethiopië tegen. 
Hij zit op zijn wagen en leest de Bijbel, maar hij snapt er niets van. 
Dan komt Filippus naast hem zitten. Hij legt de Bijbel uit en vertelt 
dat iedereen die in Jezus geloofd, gedoopt mag worden.  
Dan rijden ze langs water en vraagt de man of hij in dat water 
gedoopt kan worden. “Als je oprecht gelooft in Jezus, kan dat” zegt 
Filippus. Zo eenvoudig kan het zijn; in Jezus geloven is voldoende. 
Je aan Hem toevertrouwen, ook al snap je soms niet zoveel van de 
Bijbel, ook al vind je geloven moeilijk. We hopen op een mooie 
dienst. 
 
SCHOOL-KERKDIENST 17 NOVEMBER 
 
Zoals vorige maand al in het Kerkblad stond is het thema 
“Tienduizend redenen om dankbaar te zijn”, n.a.v. dankdag op 20 
november. Matteüs 18: 21 t/m 35 uit de Groeibijbel wordt gelezen. 
Dat gaat over een koning die van een dienaar een grote som geld 
terug wil hebben dat hij schuldig is. Maar de dienaar kan niet 
betalen. De koning heeft medelijden en hij hoeft het bedrag toch niet 
terug te betalen. Dan komt die dienaar iemand anders tegen die hem 
een heel klein beetje schuldig is. Toch moet hij terugbetalen. De 
eerste dienaar, waarmee de koning medelijden had, heeft op zijn 
beurt geen medelijden met iemand anders. Wanneer de koning dat 
hoort, wordt hij heel boos. Als wij ons realiseren wat Jezus voor ons 
heeft gedaan, hebben wij heel veel redenen om dankbaar te zijn en 
dat te laten zien door ook vergevingsgezind naar elkaar te zijn. Aan 
de dienst zullen de kinderen van het Kompas meewerken. 
Hartelijke groet, ds. Marina van der Zwaag 
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VANUIT DE KERKENRAAD 

Op 17 oktober heeft de kerkenraad vergaderd. Rien heette iedereen 
welkom en Irene verzorgde de opening door een gedicht voor te 
lezen van Sytze de Vries. 

We bespreken alle zaken rondom de kinderen. De 
kindernevendienst is bezig met het project voor de advent en de 
kerst. De jongeren hebben ook een aantal activiteiten op het 
programma. Op 18 oktober hebben zij Sirkelslag gespeeld. Dit is een 
laagdrempelig spel om jongeren te betrekken bij de activiteiten van 
de kerk. Je speelt dit spel tegen anderen jongeren uit heel 
Nederland. In november wordt een Sinterklaasactiviteit 
georganiseerd en in het nieuwe jaar een dropping. 

De notulen van de vorige vergadering worden besproken. 

We bespreken verder nog het H.A. in de kring. De plaats van de 
Avondmaalstafel is bepalend voor waar de kring begint en eindigt. 
We willen vragen of iedereen erop wil letten dat men zoveel mogelijk 
aan wil sluiten aan de tafel en ook de 1e bank te gebruiken. 
Wanneer het nodig is kan de 2e bank ook gebruikt worden. Zo 
hopen we een mooie kring te maken. 

De agenda van de gemeenteavond wordt vastgesteld en ook het 
ritueel bij de Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar wordt besproken. 
Deze jaarlijks terugkerende herdenking is iets aangepast en zal iets 
anders gaan worden dan u gewend bent. De rozen met het 
bijbehorende rozengedicht zal plaatsmaken voor een ander mooi 
ritueel. 

We bespreken de ingekomen post. 

We ontvingen een mail van Dabar. Hierin beschrijven ze een kort 
jaarverslag van het afgelopen jaar en het financiële overzicht van dit 
jaar. 

Ook kregen we het bericht dat de scriba van gemeente 
Halsteren/Nieuw Vossemeer een nieuwe scriba heeft. Gea Ros heeft 
afscheid genomen en Lia Rozendaal neemt het stokje over. 
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De komende tijd hebben we een aantal bijzondere diensten. We 
bespreken nog de laatste puntjes hiervoor en we hopen op hele 
mooie momenten met elkaar. 

We hebben een verhuizing door gekregen van dhr. A.A. van 
Nieuwenhuijzen naar Bergen op Zoom. Ook kregen we bericht dat 
J.P. Priem is verhuisd naar Rijen. We hopen dat zij zich allebei snel 
thuis zullen voelen in hun nieuwe omgeving. Als laatste wordt Erna 
nogmaals bedankt door Rien. Hij sprak haar mooie woorden toe. Dit 
was de laatste kerkenraadsvergadering voor haar en ontving nog 
een kleinigheidje. 

We besluiten de vergadering met het zingen van “Geef Vrede Heer, 
Geef Vrede. “ 

Agenda:                                                                                                                                   
- Doop-belijdenisdienst 10 november 
-Schooldienst 17 november 
- Dankdag en gemeenteavond 20 november 
- Laatste zondag Kerkelijk jaar 24 november 
- 1e advent + H.A. aan tafel: 1 december (koffiedrinken 8 december) 
Met vriendelijke groeten van de kerkenraad 

 
VAN DE KERKRENTMEESTERS 

Kerkbalans 2024 
Tot op heden hebben we van de toezeggingen van totaal ruim € 
30.000, net de helft ontvangen. Wilt u even nagaan of u de 
toezegging al heeft betaald? Graag ontvangen we alles ruim voor 
eind van het jaar. Alvast dank! 
                                                                                                                   
DE EETGROEP 
De maandelijkse bijéénkomst van de eetgroep voor alleenstaanden 
is in deze maand op 21 november. 
Dit is niet zoals gebruikelijk de laatste donderdag van de maand. 
Op 28 november wordt nu de ouderenmiddag in Ons Dorpshuis 
gehouden.  
De eetgroep begint op 21 november om 16uur, om dan met elkaar  
een eenvoudige sinterklaasmiddag te vieren. 
De maaltijd is dan om 17.30uur, we hopen op een heel gezellige 
middag. 
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Sirkelslag 2024 

Met de jeugdsoos deden we op 
vrijdagavond 18 oktober mee 
aan Sirkelslag. Sirkelslag is een 
interactief spel tussen 
verschillende jeugdgroepen uit 
Nederland met een link naar de 
Bijbel. Dit jaar stond het 
jaarthema “Als nieuw” centraal 
en het verhaal van Martha en 
Maria. Er werden 5 spellen 
gespeeld waarmee punten verdiend konden worden. Zo moesten er 
geluiden geraden worden, werd er een quiz gedaan en stond er een 
heuse verkleedpartij op het programma! We hadden een 
enthousiaste groep jongeren en onder het genot van fris en chips 
werd het een gezellige avond! Eind november horen we op welke 
plaats we zijn geëindigd. 

GETELDE COLLECTEN OP 9 OKTOBER 
                                   Cash         Bonnen           Totaal 
Zending deur €  14,40 €  39,00 €  53,40 
Diaconie 97,90 206,00 303,90 
Kerk en Israël 51,80 50,00 101,80 
Kerk 82,20 135,50 217,70 
Onderhoudsfonds 90,60 189,00 279,60 
Vredeswerk 31,70 55,00 86,70 
Vet inzameling 30,00  30,00  
 
ADRES 
Het adres van Janny Bolier-Verhage is:  
Hof van Nassau 
Lindenburghlaan 7  4651 TM Steenbergen  
Woning 8  kamer 8 
 
60+ OUDERENMIDDAG 
Op donderdag 28 november hopen we weer een gezellige 60+ 
middag te organiseren. Deze middag zal plaatsvinden in Ons 
Dorpshuis in Anna Jacobapolder van 15.00 -17.00 uur. 
U kunt zich hiervoor opgeven bij Sylvia Reijngoudt. 
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ROOSTERS 
                         Oppasdienst        kindernevendienst        deurcollecte 
  3 november       Leontine                Fanny                          In de kerk 
10 november    Arie en Alexandra    Fanny + ?                    Pieter 
17 november        Sylvia                   Geen k.n.d.                 In de kerk 
24 november         Cora                    Heleen                       Julia 
  1 december         Judith                  Fanny                         Marit 
  8 december          Erna                   Natalie                        In de kerk 
 
ROOSTER KERKTAXI 
   3 -11 Bram/Coby 
  10 -11 Rien             Voor info over de kerktaxi kunt u tot 
  17-11 Sylvia           zaterdagavond bellen naar Sylvia Reijngoudt 
  24-11 Martijn en Joke     0167 573717    of 06 28755011 
    1-12  Sjaak 
    8-12 Bram en Coby 
 
BLOEMEN IN DE KERK 
 
In november hoopt Riet de bloemen te verzorgen. In december zorgt 
de kerstcommissie hiervoor. 
 
JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG 
 
16-11-1943. Dhr. C.A. Groeneveld. Gladiolenstraat 46 4675BB St.Ph 
25-11-1946. Mevr.J.J.Verwijs-Quist Mosselkreekstraat 5 4675BN  
                                                                        Sint Philipsland 
01-12-1945. Mevr. F.F.B. Groenevels-v.d.Hoeven. Gladiolenstraat46 
                                                           4675 BB Sint Philipsland 
 
Deze en ook alle anderen die jarig hopen te zijn, hartelijk 
gefeliciteerd met uw verjaardag. Een fijne dag en Gods zegen over 
uw nieuw begonnen levensjaar. 
 
COLLECTE VOOR ACTIE 555 
 
De collecte die op zondag 27 oktober in onze kerk gehouden is heeft  
€ 417,50 opgebracht. De ZWO zal dit aan vullen tot € 750,00 
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Vanuit de ZWO/ Diaconie  
Wij vragen uw aandacht en voorbede voor het werk van Kerk in 

Actie en hun/onze partners in binnen- en buitenland.  

Samen in actie voor slachtoffers conflict Midden-Oosten  

Op zondag 27-10-2024 hebben we een collecte voor giro555 

gehouden, hieronder staat beschreven waar de opbrengsten voor 

bedoeld zijn.  

Al een jaar lang lijden mensen in het Midden-Oosten onder het 

hevige geweld. De nood is hoog en hulp is dringend nodig. 

Hulpverleners van de samenwerkende hulporganisaties achter 

Giro555 onder andere Kerk in Actie werken de klok rond om mensen 

te helpen met medische zorg, hulpgoederen en tijdelijk onderdak. 

Giro555 roept Nederlanders op: sla de handen ineen voor iedereen in 

het Midden-Oosten die afhankelijk is geworden van noodhulp.  

Het conflict in het Midden-Oosten heeft een ongekende humanitaire 

crisis veroorzaakt. Honderdduizenden mensen in Libanon, Gaza, de 

Westelijke Jordaanoever, Israël en Syrië zijn afhankelijk van hulp 

voor voedsel, water en medische zorg. Noodgedwongen verlaten 

families hun huis op zoek naar een veilige plek. In de hele regio 

hebben mensen dringend hulp nodig om te overleven. Al zeker 

tienduizenden mensen kwamen om het leven en in Gaza zijn al bijna 

twee miljoen mensen op de vlucht.  

Ook in Libanon zijn honderdduizenden mensen op de vlucht, 

waaronder veel Palestijnen en Syriërs die al langere tijd onderdak 

vonden in Libanon, maar nu opnieuw moeten vluchten. Velen gaan 

nu (terug) naar buurland Syrië, ondanks dat het daar ook niet veilig 

is. In Israël zijn inmiddels tussen de 60.000 en 80.000 mensen 

ontheemd geraakt. Ook op de Westelijke Jordaanoever hebben 

800.000 mensen humanitaire hulp nodig. Het is belangrijk om nu 

geld in te zamelen, zodat we samen zoveel mogelijk mensen in nood 

kunnen helpen.  

  

Hulpverlening gaat door  

De hulporganisaties achter Giro555 bieden al ruim een jaar hulp aan 

mensen in Gaza en Israël. Door de dichte grensovergangen en 

onveilige werkomstandigheden voor hulpverleners is op grote schaal 

hulp verlenen in Gaza nog steeds buitengewoon moeilijk.  
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Toch slagen we er in om mensen te bereiken met de nodige hulp, 

onder andere door ervoor te zorgen dat magazijnen met hulpgoederen 

op strategische plekken zijn geplaatst en er nieuwe distributieroutes 

worden gebruikt. Nu het geweld naar omliggende landen is 

uitgebreid, is ook daar veel hulp nodig. Het geld dat gedoneerd wordt 

voor Giro555 zal daarom ook aan hulp in deze landen worden 

besteed.  

Het leed van de mensen die getroffen zijn door dit geweld is 

onbeschrijfelijk, zo vindt ook Harm Goossens, actievoorzitter van 

Giro555. “Collega’s ter plaatse vertellen ons hoe groot de ellende en 

het verdriet is. Mensen weten niet meer waar ze nog veilig zijn”, legt 

hij uit. “Ambulances rijden continu af en aan, ziekenhuizen zitten 

overvol en mensen ontvluchten het geweld – vaak meerdere keren – 

halsoverkop. Afgelopen week hielpen onze hulpverleners 

bijvoorbeeld een zwangere vrouw die beviel tijdens haar vlucht bij de 

grensovergang tussen Libanon en Syrië. Onvoorstelbaar. 

Hulpverleners doen wat zij kunnen, maar er is veel meer hulp nodig 

dan we nu kunnen bieden. Als Giro555 slaan we de handen ineen 

voor iedereen die ons nodig heeft, ongeacht wie je bent en waar je 

vandaan komt.”  

Voor alle slachtoffers  

Op woensdag 16 oktober was er een Nationale Actiedag voor de 

slachtoffers in het Midden-Oosten. Dit is gedaan vanuit Beeld & 

Geluid in Hilversum, waar verschillende radio- en televisiezenders 

aan meewerkten.   

Met deze Giro555-actie hopen we dat Nederlanders solidariteit willen 

tonen aan iedereen die slachtoffer is van het geweld in het Midden-

Oosten. “We zien allemaal de verdeeldheid en voelen de spanningen, 

ook hier in Nederland”, zegt Goossens. “Tegelijkertijd is het 

belangrijk om er nú met z’n allen te zijn voor mensen in nood, 

ongeacht waar ze vandaan komen. Deze mensen hebben onze 

ondersteuning keihard nodig om te overleven. Laten we hen samen 

helpen.” Giro555 is altijd politiek neutraal. De enige kant die wij 

kiezen is die van de slachtoffers, de mensen die onze hulp zo hard 

nodig hebben.  
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Wat doen we met de opbrengsten?  

Met de opbrengsten van de Nationale Actie kunnen we meer hulp 

bieden, zoals schoon drinkwater, wc’s, medische zorg, medicijnen, 

toiletspullen, hulp bij traumaverwerking en tijdelijk onderdak voor 

mensen op de vlucht. Ook bieden we extra bescherming voor 

kinderen en mensen in kwetsbare posities op de vlucht.  

Doneren  

De hulporganisaties achter Giro555 zijn zelf, of via lokale partners, 

aanwezig in Gaza, de Westelijke Jordaanoever, Israël, Libanon en 

Syrië. Zij bieden directe noodhulp, zoals medische zorg, eten en 

onderdak. Doneren kan via giro555.nl, of via IBAN 

NL08INGB0000000555 onder vermelding van ‘Midden-Oosten’.  
 

Lied van Huub Oosterhuis:  

Wij die met eigen ogen de aarde zien verscheurd  

maar blind en onmeedogend ontkennen wat gebeurt.  

De oorlog is geboden, de vrede mag niet zijn.  

Dat mensen mensen doden, en wij die mensen zijn.  

Wij die nog mogen leven, van hoop en vrees vervuld,  

Aan machten prijs gegeven, aan meer dan eigen schuld  

Wij, die God weet hoe verder, tot hiertoe zijn gespaard,  

dat wij toch nooit erkennen het recht van vuur en zwaard.  

Dat wij toch niet vergeten waartoe wij zijn gemaakt,  

dat diep in ons geweten opnieuw het licht ontwaakt.  

Dat in ons wordt herschapen de geest die overleeft.  

Dat onze lieve aarde nog kans op redding heeft.  

Amen.  
 

 De Collectezak: een zak voor anonieme aalmoezen  

Onderstaand artikel komt uit de online Petrus nieuwsbrief uit 2021. 

Leuk om met u te delen. Wie de schrijver van dit artikel is, stond er 

niet bij.    

Geld moet rollen, maar niet over de kerkvloer. Daarom is de 

collectezak een onmisbaar voorwerp in menig protestantse kerk. Je 

ziet ‘m zo voor je. Een zware stoffen zak in stemmig zwart, rood, 

groen of blauw met twee houten handvatten. Of zo’n superhandige 

met welgeteld drie handvatten om het doorgeven te vergemakkelijken 

en de kans te verkleinen op onhandige doorgeefpogingen met de 
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buren. In de eerste protestantse kerken werd het ophalen van de 

collecte gezien als iets waardigs. Dat was dus niet bestemd voor het 

gepeupel in de kerkzaal. Diakenen waren vanuit hun waardige ambt 

bevoegd én verplicht om de collecte binnen te halen. En dat 

binnenhalen was hard nodig. Aanvankelijk stond er in protestantse 

kerken een collectebusje bij de uitgang. Daar konden mensen zelf 

hun gaven aan toevertrouwen. Dit leverde in veel kerken echter niet 

zo veel op. Onbespied Diakenen kwamen op een lumineus idee: wat 

als ze kerkgangers al tijdens de dienst gelegenheid gaven om rijkelijk 

te delen van hun overvloed? Een pragmatische oplossing, want zo 

was er geen ontsnappingsmogelijkheid meer. Aanvankelijk werden 

de gaven – net als bij de katholieken – ingezameld met een open 

schaal die de gemeenteleden zelf doorgaven. Dat viel uiteindelijk 

alleen niet in goede aarde bij de calvinistische kerkgangers. Zij zagen 

geldzaken als persoonlijke kwesties. Bovendien was hun traditie er 

een van soberheid: méér geld geven dan anderen zou kunnen worden 

opgevat als te koop lopen met je rijkdom. Kerkgangers voelden zich 

dus al snel beschaamd om hun geld - of het gebrek daaraan - open en 

bloot en in het volle zicht van hun buren in de kerkbank ten toon te 

spreiden. De oplossing: een geldzak om het geld onbespied in te 

kunnen doen. Er kwamen zakken met korte handvatten, die de 

kerkgangers zelf konden doorgeven. En er kwamen collectezakken 

aan lange stokken waarmee diakenen en collectanten – met witte 

handschoentjes aan om splinters te voorkomen – de rijen langs 

konden gaan. Vandaag de dag gebruiken steeds meer kerken apps 

waarmee kerkgangers digitaal kunnen geven aan de collecte. Dankzij 

de vele livestreams tijdens de corona-lockdowns is dat alleen maar 

meer geworden. Toch is de collectezak een blijvertje. Waarschijnlijk 

om dezelfde reden dat de zak een kleine 200 jaar geleden in het leven 

werd geroepen: een manier om min of meer onbespied je geld te 

geven.  

  

Bij ons in de kerk zijn de collecte zakken gemerkt met kleuren, op 

het handsvat net naast het zakje zit de kleur zodat we altijd weten 

welke bestemd zijn voor welke collecte.  

1e collecte is altijd met de groene kleur.  

2e collecte is altijd met de rode kleur  

3e collecte of deur collecte is altijd blanco.   
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                Gebed om licht 

 

God, Bron van licht, 

Het duister wint zo vaak 

in de wereld, in ons leven. 

En hoe graag we ook willen 

dat het licht doorbreekt, 

soms zijn we ziende blind. 

 

Heer, U bent toch het licht, 

U bent toch degene 

die blinden zicht geeft, 

die ogen opent, 

die nacht verdrijft 

en een nieuwe 

dag laat aanbreken. 

 

Leid ons aan uw hand 

door de donkere dalen 

tot er weer licht is, 

begaanbare wegen. 

 

Open ook onze ogen. 

Breng licht in duisternis 

tot de nieuwe morgen aanbreekt 

en het nooit meer nacht wordt. 

 

(door Annemieke Bosman-Mohrmann) 

Gebed voor de week.  
Uit Petrus: de nieuwsbrief van de Protestantse Kerk in 
Nederland 
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 Bestelformulier collectebonnen 
Als u het ingevulde papier in het bakje legt wat in de hal van de kerk 
staat dan staat er de volgende week een envelop met de bestelling  
voor u klaar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naam ……………………………………………………………….. 
 
Adres ………………………………………………………………..  
 
Telefoon ……………………………………………………………  
 
 
Uw bestelling:  
 
…………blauwe kaarten: € 0,50 per bon = € 10 per kaart  
…………groene kaarten: € 1,00 per bon = € 20 per kaart  
…………oranje kaarten:  € 2,00 per bon = € 40 per kaart  
 
 
 
Datum:                                            Handtekening: 
 
 
 

 


